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Intrada: Just a closer walk with Thee  
 
We gaan staan en het bruidspaar komt binnen 
 
Welkom door Peter Roosendaal 
 
Openingslied: ‘Aan uw voeten Heer’ (Opwekking 462) 
 
Aan uw voeten Heer 
Is de hoogste plaats 
Daarom kniel ik neer bij U 
Om bij U te zijn 

Is de grootste eer 
Daarom buig ik mij voor U 
 
Ja ik verkies nu om bij U te zijn 



En om naar U te luist'ren 
In plaats van altijd maar weer 
Bezig te zijn 
Kom ik nu tot U o Heer 
Aan uw voeten Heer 
Is de hoogste plaats 
Daarom kniel ik neer bij U 
 
Om bij U te zijn 
Is de grootste eer 
Daarom buig ik mij voor U 
Mijn hart verlangt er naar 
Om samen te zijn 
Hier in een plaats van aanbidding 
In geest en waarheid samen n te zijn 

In aanbidding voor U 
 
Aan uw voeten Heer 
Is de hoogste plaats 
Daarom kniel ik neer bij U 
Om bij U te zijn 
Is de grootste eer 
Daarom buig ik mij voor U 
 
Zoals een vader die zijn kind omarmt 
Ja zo omarmt U ook mij 
U bent een Vader 
Die vertroost en beschermt 
En ik kom tot rust bij U 

 
 
Woord van verwachting 
Groet namens God 
 
Kyrie: ‘Heer, ik kom tot U’ (Gezang 156)   
 

1. Heer', ik kom tot U, 
hoor naar mijn gebed, 
vergeef mijn zonden nu 
en reinig mijn hart. 

 
2. Met Uw liefde, Heer', 
kom mij tegemoet, 
nu ik mij tot U keer, 
en maak alles goed. 

 

3. Zie mij voor U staan, 
zondig en onrein. 
O, Jezus raak mij aan, 
van U wil ik zijn 

 
4. Jezus op Uw woord, 
vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U 

Gloria: King of kings (Gloria en Agnus dei)  
 
In the darkness, we were waiting 
Without hope, without light 
'Til from Heaven You came running 
There was mercy in Your eyes 
To fulfill the law and prophets 
To a virgin came the Word 
From a throne of endless glory 
To a cradle in the dirt 
 
Praise the Father, praise the Son 
Praise the Spirit, three in one 
God of glory, Majesty 
Praise forever to the King of Kings 

 
To reveal the kingdom coming 
And to reconcile the lost 
To redeem the whole creation 
You did not despise the cross 
For even in Your suffering 
You saw to the other side 
Knowing this was our salvation 
Jesus for our sake You died 
 
 
Praise the Father, praise the Son 
Praise the Spirit, three in one 



God of glory, Majesty 
Praise forever to the King of Kings 
 
And the morning that You rose 
All of Heaven held its breath 
'Til that stone was moved for good 
For the Lamb had conquered death 
And the dead rose from their tombs 
And the angels stood in awe 
For the souls of all who'd come 
To the Father are restored 
And the church of Christ was born 
Then the Spirit lit the flame 
Now this gospel truth of old 
Shall not kneel, shall not faint 

By His blood and in His name 
In His freedom I am free 
For the love of Jesus Christ 
Who has resurrected me, ohh 
 
Praise the Father, praise the Son 
Praise the Spirit, three in one 
God of glory, Majesty 
 
Praise forever to the King of Kings 
Praise forever to the King of Kings 
 
 
 

 
Gebed om de Heilige Geest  
 
Lezing uit de Bijbel: Matteüs 5: 1-16 (NBV) 
 
[1] Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om 
zich heen. [2] Hij nam het woord en onderrichtte hen: 
[3] ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
[4] Gelukkig de treurenden, 
want zij zullen getroost worden. 
[5] Gelukkig de zachtmoedigen, 
want zij zullen de aarde bezitten. 
[6] Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden. 
[7] Gelukkig de barmhartigen, 
want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
[8] Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 
want zij zullen God zien. 
[9] Gelukkig de vredestichters, 
want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
[10] Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
[11] Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei 
kwaad betichten. [12] Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel; zo 
immers vervolgden ze vóór jullie de profeten. 
 
[13] Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan 
weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. 
[14] Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 
[15] Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, je 
zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. [16] Zo moet jullie licht 



schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie 
Vader in de hemel. 
 
Verkondiging: ‘Jullie zijn het zout’ 
 
Antwoord:  ‘O grote God die liefde zijt’ (Gezang 838) 
 
O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 
 
Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 
 

Leer ons het goddelijk beleid 
der liefde te beamen, 
opdat wij niet door onze strijd 
uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 
 
Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 

 
Onderwijs bij het huwelijk 
 
Trouwbelofte en inzegening van Douwe en Ruth 
 
Bruidspaar knielt voor God 
 
Zingen: Psalm 134: 1 en 2 (DNP) 
 
1. Kom, trouwe dienaars van de HEER, 
die altijd klaar staan tot zijn eer, 
hef jullie handen op naar Hem. 
Zegen de HEER met hart en stem. 

 
2. Zijn zegen wensen wij voor jou: 
vrede uit Sion, liefde, trouw 
van Hem die jou tot leven riep, 
die hemel, zee en aarde schiep. 

 
Wisselen van de ringen 
 
De ouderling van dienst reikt de trouwbijbel uit namens Het Anker Lelystad 
 
Zingen: ‘Ik wil jou van harte dienen’ (Opwekking 378) 
 
Ik wil jou van harte dienen 
en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat 

jij het ook voor mij kunt zijn. 
 
Wij zijn onderweg als pelgrims, 



vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 
 
Ik zal Christus’ licht ontsteken 
als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken 
waar je hart naar heeft verlangd. 
 

Ik zal blij zijn als jij blij bent, 
huilen om jouw droefenis. 
Al mijn leeftocht met je delen 
tot de reis ten einde is. 
 
Dan zal het volmaakte komen 
als wij zingend voor Hem staan. 
Als wij Christus’ weg van liefde 
en van lijden zijn gegaan. 

 
Dankgebed  

 

 
Geloofsbelijdenis (wijs: Gez. 429) 
 
’k Geloof in God - Hij is de Vader, 
almachtig Koning op zijn troon, 
Schepper van hemel en van aarde - 
en in zijn eengeboren Zoon, 
die ik als mijn Verlosser eer, 
in Jezus Christus, onze Heer, 
 
die, van de heil’ge Geest ontvangen, 
als mens geboren uit een maagd, 
onder Pilatus heeft geleden, 
voor onze schuld werd aangeklaagd, 
stierf aan het kruis, lag in het graf, 
diep in de dood daalde Hij af. 
 

’k Geloof dat Hij ten derde dage 
is opgestaan vanuit de dood, 
en naar de hemel opgevaren, 
zit aan de rechterhand van God, 
vanwaar Hij met bazuingeschal 
eenmaal ten oordeel komen zal. 
 
Ook wordt de Geest door mij beleden, 
’k geloof één kerk die God ons geeft, 
ware gemeenschap van de heil’gen, 
dat God mijn zonden steeds vergeeft, 
mijn lichaam van de dood bevrijdt 
en dat ik leef in eeuwigheid. 

 
Zegen 
 
Loflied: Vader, U loven wij (Zingende Gezegend 244) 
 
Vader, U loven wij, Gij hebt ons lot in uw 
handen, 
laat dan uw Geest als een oplaaiend vuur in 
ons branden, 
stralende zon, 
van onze liefde de bron, 
de toekomst ligt in uw handen! 
 
Kome wat komt, in uw licht zijn wij veilig 
geborgen, 
uw zegen draagt ons door dagen van ziekte 
en zorgen; 
Gij houdt de wacht, 
en ook al dreigt soms de nacht, 
reeds glanst het licht van de morgen. 

Vader, U loven wij – draag ons door schade 
en schande, 
dooft onze lamp, laat uw waakvlam dan nog 
blijven branden; 
Christus, ons licht, 
op wie ons hart is gericht, 
ons leven ligt in uw handen! 
 
 


