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NAAR WELKE NAAM LUISTER JIJ?  ESTHER 2 
 
Nu koningin Vasthi is uitgespeeld komt er ruimte voor een nieuwe vlam van de koning. Er 
ligt een veelbelovende toekomst klaar voor wie die positie krijgt. En precies op dat punt 
valt de schijnwerper op een Jood. Mordechai. In zijn naam klinkt de naam van de 
Babylonische god Marduk door. Maar Mordechai heeft niks met Marduk van doen. Hij 
buigt zijn knieën niet voor heidense machthebbers. In zijn leven kun je zien wat de God 
van de hemel kan doen met één mens die Hem werkelijk trouw en toegewijd is.  
 
Deze man blijkt bovendien een rechtvaardige (een tsaddik). Hij heeft zich ontfermd over 
zijn nichtje. Hij heeft die relatie niet misbruikt voor zijn eigen gewin. Integendeel, hij 
heeft zijn leven in haar dienst gesteld. Alles heeft hij ervoor gedaan om haar in een 
veilige omgeving te laten opgroeien. Mordechai weet hoe mooi Esther is. Zodra het 
bericht van de dienaren van de koning komt over de zoektocht naar een nieuwe koningin, 
snapt Mordechai heel goed dat Esther weleens gekozen kan worden. Als Esther gekozen 
wordt blijft hij in de buurt. Zelfs op afstand waakt hij over haar.  
 
Superknap moet ze geweest zijn. In beautysalon Hegai wordt ze nog mooier gemaakt 
dan ze al was. Ze krijgt ‘skin care to the max’. Ze komt terecht op de veiligste plek van het 
land. De mannen om haar heen zijn allemaal gecastreerd; niemand zal haar kwaad 
doen. Het lekkerste eten in het wellness centrum van de koning. Een prinsessenleven, 
een droombestaan. Je leest over mirreolie, specerijen en andere schoonheidsartikelen. 
L’Oreal Perzië, zullen we maar zeggen.  
 
Maar achter die schoonheid gaat nog een andere werkelijkheid schuil. Hier loopt een 
meisje met een dubbele naam. Iedereen kent haar als Esther, maar in werkelijkheid heet 
ze ‘Hadassa’.  
Nu lijkt dat op zichzelf niet bijzonder. In de Bijbel kom je vaker mensen met een dubbele 
naam tegen: Abram wordt Abraham, Jakob wordt Israël, Simon wordt Petrus, Saulus 
wordt Paulus, enzovoort. 
 
Bij ons hebben de meeste mensen die 
gedoopt zijn ook een dubbele naam. 
Misschien draag je een doopnaam. Velen 
kennen je roepnaam. Maar wie kent je 
doopnaam? Zo’n doopnaam vertelt dat niet 
alles met je roepnaam is gezegd. Je doopnaam 
vertelt over een identiteit die uittorent boven je 
roepnaam.  
 
 
 
 
 
 

Heb jij een doopnaam? Welke 
betekenis heeft die voor jou? Hoe 
heb je in je leven gemerkt dat God 
jou als kind al bij je naam heeft 
geroepen? 
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Mordechai is een Jood, een vrome Jood. Maar dat roept wel een vraag op: waarom is 
deze man niet in Israël? Hij is een nakomeling van koning Saul. Ongeveer 50 jaar geleden 
(538 na Christus) was het de Joden al toegestaan om terug te keren. Waarom zit hij hier 
nog?  
 
Diezelfde vragen kun je aan Esther stellen. Zij 
wordt met twee namen genoemd, maar is dat 
wel zo positief? Esther verwijst naar de 
heidense (Perzische) godin Ishtar. Waarom 
moet zij daar aangesproken worden met een 
heidense naam en verbergt zij haar 
verbondsnaam? Er lijkt in de tekst iets van 
spanning te zijn tussen haar Joodse en haar 
wereldse identiteit.  
 
 
Nu gebeurt het in de Bijbel vaker dat een jongere met een dubbel paspoort door God 
wordt gebruikt in vijandig gebied. Jozef werd als slaaf naar Egypte gevoerd. Hij had geen 
keus. En daar in Egypte wordt hij op een geweldige manier gebruikt. We lezen dat de 
gevangenisbewaarder Jozef goedgezind was omdat God bij hem was. Het had niks met 
kwaliteiten van Jozef te maken. 
 
Een ander voorbeeld is Daniël. Ook hij komt onvrijwillig in het buitenland terecht als hij 
als balling wordt meegevoerd naar Babel. Ook hij komt in een goed blaadje bij de 
hovelingen, maar dat is omdat God hem zegent en bij hem is. 
 
Van Esther lees ik in vers 15 dat zij genade 
verwerft in de ogen van ieder die haar zag. 
Deze job is Esther op het lijf geschreven! Zij is 
hier niet als gevangene maar als vrijwilligster! 
Wat een verschil met Jozef en Daniël. Hier 
staat een vrouw met ambitie. Ze wil hogerop 
komen. Ze wil gezien worden.  
 
Esther voelt zich kennelijk thuis aan het hof van de koning. Je leest nergens dat zij 
piketpaaltjes slaat ten aanzien van de dienst aan God. Waar Daniël zich onthield van 
onrein voedsel en heidense gebruiken, zie ik dat Esther zich tegoed doet aan de 
koninklijke maaltijden en haar lichaam gebruikt voor seks met een onbesneden koning. 
Waaraan zou koning Ahasveros moeten merken dat zij bij God hoort? Aan helemaal 
niets.  
 
Nou ja, je kunt natuurlijk vragen of Esther wel een keus had. Heeft ze misschien bewust 
zichzelf omhoog gewerkt zodat ze straks…? Nee, dat soort gedachten schieten tekort. Ze 

Herken jij de spanning tussen het 
burgerschap van de hemel en je 
paspoort op de aarde?  
Lees Filippenzen 3: 20-21. 

Zijn jouw ambities gezond voor je 
relatie met God? Waar botsen ze? 
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heeft zich niet aangemeld voor de ‘Miss-
Ahasverosverkiezingen’1. Hoeveel keus had ze 
precies? Maar de andere kant is dat ze niet 
genoemd wordt in het Nieuwe Testament als 
een geloofsheld.  
 
 
 
 
 
 
Ik zou niet graag willen afgeven op Esther. Zij is voor ons een spiegel. Lijken niet veel 
christenen in het Westen op deze vrouw? Ze accommoderen als een groepje kameleons 
in hun omgeving. Ze zijn compleet onherkenbaar als christen. De hele tijd word je in 
onze cultuur uitgedaagd om je seksualiteit te ontplooien, je ambities na te jagen en je 
naam in neonletters op een gebouw te krijgen. Het gaat allemaal om jouw succes. 
Hoeveel ruimte is er voor God in zo’n wereld? Wie is er een geloofsheld? Laten we 
stoppen om excuses voor onszelf te verzinnen! Naar welke naam luister jij? Je roepnaam 
of je doopnaam? 
 

 
 
God is niet per se de God van geloofshelden. God luistert naar de stem van bedrieger 
Jakob. God neemt het op voor de gevallen koning David. De Heer neemt Simon Petrus in 
Zijn genade aan. Daar gaat het over in de Bijbel. Mensen zoals wij. Die miskleunen, 
vreemdgaan, liegen, dingen stukmaken. En ook over Esther die haar identiteit zorgvuldig 
verbergt en geniet van levensgevaarlijk succes. En God? Die schrijft haar niet af!  
 
Als Esther niet durft te kiezen, dan kiest God 
wel. Hij kiest voor haar. Zo heeft de HEER dat 
laten zien in Zijn keus voor Jezus. Hij kiest wat 
verloren is, wat geen status heeft. Het zwakke 
maakt Hij sterk. Wat verloren dreigt te gaan 
dat redt Hij. Dit boek gaat over jongens en 
meiden die met hun gebreken mogen komen 
om door Hem gebruikt te worden.  
 
 

 
1 Deze titel komt uit de pen van br. Tom van der Wekken, het gebruik ervan is voor rekening van de auteur.  

Ken je uit eigen ervaring (een) situatie(s) waarin je heel nadrukkelijk moest kiezen 
tussen wat God van je vroeg en wat je zelf wilde? Hoe ben je er toen mee omgegaan? 
Wat heeft je op die momenten geholpen? Heb je ook om vergeving gevraagd, als je 
op dat moment niet naar God geluisterd hebt? 

Esther wordt vaak geschilderd als 
een geloofsheld. Nauwkeurige 
lezing laat zien dat ze niet expliciet 
vasthoudt aan het Joodse geloof. 
Wat doet het met jou om te lezen 
dat Esther juist misschien wel 
zwak is? 

Het is maar goed dat de 
uitverkiezing bestaat! Ben je 
weleens op je knieën gegaan omdat 
je zo onder de indruk was van 
Gods verkiezende liefde voor jou? 
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Geloofsbelijdenis (Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 7):  
Deze verkiezing is een onveranderlijk voornemen van God, waardoor Hij vóór de 
grondlegging van de wereld een bepaald aantal mensen, die niet beter of waardiger 
zijn dan anderen, maar met dezen in dezelfde ellende verkeren, uit het gehele 
menselijke geslacht, dat uit de oorspronkelijke gerechtigheid door eigen schuld in de 
zonde en het verderf vervallen was, naar het vrije welbehagen van zijn wil, enkel uit 
genade tot het heil in Christus verkoren heeft; Hem heeft Hij ook van eeuwigheid tot 
Middelaar en Hoofd van alle uitverkorenen en tot fundament van het heil gesteld. Om 
hen te behouden heeft God ook besloten, hen aan Christus te geven en met kracht 
door zijn Woord en Geest tot zijn gemeenschap te roepen en te trekken, dat is: hun 
het ware geloof in Hem te schenken, hen te rechtvaardigen, te heiligen, in de 
gemeenschap met zijn Zoon krachtig te bewaren en hen ten laatste te verheerlijken, 
tot betoning van zijn barmhartigheid en tot lof van de rijkdom van zijn heerlijke 
genade. Zoals geschreven staat: God heeft ons uitverkoren in Christus vóór de 
grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn 
aangezicht. In liefde heeft Hij ons ertoe bestemd als zonen van Hem te worden 
aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de 
heerlijkheid van zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde, Ef. 
1:4,5,6. En elders: die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en 
die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij 
gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt, Rom. 8 :30. 

 


